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Editorial  
 

Door Timothy Carrein: 

 

2018 word het jaar van de hond genoemd 

volgens de maan en zon kalender. Zo wordt 

gesteld dat eerlijkheid, vriendschap en 

betrouwbaarheid centraal staan als waarden 

doorheen dit jaar. Allemaal eigenschappen van 

onze trouwste viervoeter.  

 

Het maakt me blij om net in dat jaar te mogen 

starten met de redactie van onze vernieuwde 

Aiki O Kami. Eerst en vooral wens ik mijn 

voorganger Erik van Lierde te bedanken voor 

zijn vele edities die hij voor ons verzorgde.  

 

Ons bondsblad, Aiki O Kami, bracht ons vier 

maal per jaar steeds interessante artikels, fotoõs, 

weetjes en meer uit ons Aikido wereld. Dit 

concept zullen wij behouden, maar brengen 

vanaf heden ons blad uit in een vernieuwd jasje 

met een aantal nieuwe rubrieken zodoende 

jullie steeds een beeld te geven van de comeõs 

en goõs, het voorbije, het huidige en het 

opkomende nieuws binnen onze federatie.  

 

Hiervoor zullen wij steeds zoveel mogelijk 

beroepen op actieve reportage tijdens stageõs, 

binnen de scholen, buitenlandse artikels 

vertalen en meer. Alsook zullen we steeds 

ingezonden items met zorg en aandacht 

behandelen en voor jullie publiceren.   

 

Voor  mij opnieuw een mooie uitdaging. Zo 

mocht ik eind vorig jaar  opnieuw trotse papa 

worden van ons zoontje Owen om dit jaar het 

adoptiekindje van Erik, onze Aiki O Kami , 

in blijde ontvangst nemen. 

 

Er rest mij enkel jullie, trouwe lezers, veel 

leesplezier en het beste toe te wensen voor het 

komende jaar.  

↑╕⇔≡⅔╘≢≤℮↔↨™╕∆ 

(akemashite omedetou gozaimasu) 

 

Timo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Door Wim Van Gils: 

 

Beste Leden, 

 

 

Vanuit het ganse bestuur 

wensen we iedereen een  

actief, gezond en veelbelovend  

jaartje toe. 

 

Vooral veel plezier in het Aikido,  

op en naast de mat.  

 

 

 

ñMaak er een uitdagend jaartje 

van om je horizonten te 

verruimen en de diepgang van 

onze passie nog beter te 

begrijpen!ò 
Wim Van Gils  

namens het VAV Bestuur 

 

 

 

Er staan mooie events  

voor jong en  oud op  onze agenda, 

genoeg om een jaar lang actief 

bezig te blijven 

 

 

Maak er iets moois van! 

 

 

Wim Van Gils  

Voorzitter VAV  

 

 

VAV
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Beste leden en vrienden van het Aikido,  
 

Naar jaargewoonte organiseren wij vanuit de VAV onze federale nieuwjaarstraining, KAGAMI BIRAKI, 

waar u na een deugddoende 3u durende les, onder leiding van enkele leden uit de technische en graden 

commissie, wordt uitgenodigd op een feestelijke receptie met een hapje en een drankje. 

 

Graag brachten we jullie ook even duiding rond dit traditioneel Ja panse feest 

welke wordt gevierd in vele traditionele krijgskunstscholen (dojoõs) na de 

nieuwjaarsperiode. Kagami Biraki betekent letterlijk òspiegel openingó Het 

feest is ontstaan als oud samoerai traditie/gebruik welk dateert van de 15e 

eeuw.  

In Japan wordt de nieuwjaarsperiode beschouwt als 

één van de meest belangrijke periodes van het jaar 

en de Kagami Biraki valt hiermee samen. Volgens 

traditie wordt dit gehouden op de tweede zondag 

van januari en wordt meestal gevierd met het 

aanbieden van de Mochi (een geconcentreerde, 

ronde rijstcake). De mannen bieden het aan hun 

harnassen en vrouwen aan hun spiegels. 

 

 

 

 

 

Soms lijken vertalingen nergens op te slaan tot je bekend wordt met de Japanse cultuur en je het 

verhaal achter de drie belangrijke symbolen van de Japanse folklore probeert te begrijpen. Het eerste 

symbool is de spiegel, de tweede is hemellichaam en het derde is het zwaard. Japanse legendes 

vertellen het verhaal van een zekere god die niet meer in de gratie was bij de andere goden door zijn 

ongewone wreedheid. Deze godheid werd verbannen en vond uiteindelijk een schuilplaats in een 

afgelegen grot waar hij een spiegel-achtig object vond. Dit object dwong hem ertoe om naar zichzelf te 

kijken, zijn acties moest inzien door dieper in zichzelf te kijken en een verklaring te vinden voor zijn 

wreedheid. Na een aantal jaar van zelf reflectie keerde de godheid terug bij de andere goden die 

onmiddellijk merkten dat hij grote veranderingen had ondergaan in zijn manier van doen en karakter  

Uiteindelijk werd h et beeld van een spiegel gebruikt om de 'gewone mensen' 

te vertellen dat zij altijd naar zichzelf moeten kijken alsof ze in een spiegel 

keken en daarmee zichzelf beoordelen voor wat ze daadwerkelijk zijn. Deze 

manier van persoonlijke reflectie is een uitstekende manier om iemands eigen 

persoonlijkheid en karakter te verbeteren. 

 

Dit gebruik werd in de moderne martiale krijgskunsten 

overgenomen sinds 1884 toen Jigoro Kano (Stichter Kodokan 

Judo) voor het eerst het gebruik toepaste in het Kodokan, 

hoofddojo e n instituut van het Judo.  

Sindsdien namen andere krijgskunsten zoals Aikido, Karate en 

Jiujitsu dit gebruik over welk de start van het nieuwe jaar vierté 

een traditie van vernieuwing, opfrissing en toewijding.  

 

Onze federale KAGAMI BIRAKI 

gaat zoals steeds door in sporthal 

De Bress te Halle de zaterdag 

tijdens het laatste weekend van 

januari. Wees dus allen aanwezig 

zaterdag 27 januari op de tatami 

te Halle, Monseigneur Senciestraat 

13. Les vindt er plaats van 14u tot 

17u met nadien drink in de 

bovengelegen zaal.  

 

 

 

Bericht van Beheerraad 
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Noteer alvast volgende aktiviteiten in jullie agenda 

 

Januari 2018  

o 14/01   Stage Technische commissie in Aikido Mizu Dojo Lier  

o 27/01  Kagami Biraki VAV te Halle  

 

Februari 2018  

o 04/02  Jeugdwerking VAV (10j-16j) - Dendermonde  

o 18/02  Stage Technische Commissie in Aikido Brugge olv Alain Dujardin   

 

Maart 2018  

o 25/03  Stage Technische commissie in Aalst-Erenbodegem olv Louis Van Thieghem 

 

April 2018  

o 29/04  Jeugdwerking VAV (10j-16j)  - Dendermonde  

 

Mei 2018  

o 10-12/05  Hemelvaartstage Tony Smibert Shihan  

o 14/05  Tony Smibert Shihan Aikido Ki-jin Beveren  

o 15/05  Tony Smibert Shihan Aikido Club Koshi Jette  

o 16/05  Tony Smibert Shihan Aikido En Shin Bouwel  

o 17/05  Tony Smibert Shihan Aikido Musashi Halle  

 

Juni 2018  

o 23-24/06  Stage Micheline Vaillant Shihan Mariakerke (Gent)  

 

Oktober 2018  

o 6/10   Christiaan Tissier Shihan  

o 28/10  Jeugdwerking VAV (10j-16j) - Dendermonde  

 

November 2018  

o 2-3-4/11  Kuribayashi Shihan  

o 24/11   Sinterklaasstage VAV  

o 25/11   Damesstage 

 

Hou onze federale website 

www.aikido -vav.be 

en 

 

In het oog voor de laatste updates en info 

Over onze events 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stagekalender VAV 



  
 

 

 

 

 

 

 

Is uw school aangesloten bij 

 

en 

wenst u jullie eigen events zoals 

Stages, demoõs, jeugd activiteiten of meer 

onder ons leden bekend maken 

 

Stuur ons gerust jullie events door 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Stagekalender Privé 
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December 2017 vond er opnieuw een Dan 

Shiken plaats waar alle federaal aangesloten 

yudansha de mogelijkheid krijgen zich 

kandidaat te stellen voor deelname aan een 

examen o.l.v. de federale examencommissie 

erkend door Hombu Dojo . Aan de jury tafel 

zaten o.a. Michel Vanden Berghe Shihan en 

Louis Van Thieghem Shihan welke met 

tevredenheid van inzet volgende mensen 

mochten voordragen aan Hombu Dojo 

voor dangraad verhoging na het afleggen 

van een mooi en geslaagd examen. 

 

Shodan ð 1
e
 dan Aikikai so Hombu 

 

Steven Dullaert 

Frederic Debruycker 

Kenny Bogaert 

Filip Vranckx 

 

Sandan ð 3
e
 dan Aikikai so Hombu 

 

Heidi Lespoix 

 

Yondan ð 4
e
 dan AIkikai so Hombu 

 

Ronald Van Wynsberghe  

 

Proficiat!!!  
  

ñbeschouw een gewone les telkens als een 

persoonlijke uitdaging 

en je zal merken dat een examen het 

resultaat is van vele gewone lessen en niet 

het doel ervanò 
tekst examenprogramma Kami Dojo 

Dan Shiken 2017 ð Aalst  



Zaterdag 13 januari was een bijzondere dag aan het Aikido Hoofdkwartier te Tokyo. Op deze dag 

organiseerde Hombu Dojo zijn Kagami Biraki, waar Doshu persoonlijk huldiging maakte aan alle 

gepromoveerde yudanshaõs van 5
e
 tot 8

e
 Dan.  

 

Naar jaargewoonte verzamelen honderden mensen reeds in de korte namiddag voor de gebouwen van 

ons Aikido hoofdkwartier in het Shinjuku district. Wachtend om een plaats toegewezen te krijgen om 

de ceremonie bij te wonen. De opening van de ceremonie gebeurd er steeds door Doshu. Gewaad in 

een traditionele Japanse outfit leest Doshu zijn speech voor welke terugblikt op het verleden, een beeld 

geeft van ons huidig Aikido en vooruitblikt op de toekomst.  

Na Doshu komen er ook enkele hoog gegradeerde leraren aan het woord welke elk op hun manier 

herinneringen van het voorbije jaar en wensen voor het komende naar voor brengen.  

Later brengt Doshu een demonstratie om nadien de diplomaõs uit te reiken van 5
e
 tot 8

e
 Dan. Op het 

eind werd deze ceremonie afgesloten met een toast en het eten van oshiruko. Dit gans gebeuren is een 

combinatie van etiquette en dankbaarheid.  

 

Vanuit de Vlaamse Aikido Vereniging werden volgende mensen voorgedragen aan de Hombu Dojo ter 

promotie.  

Diplomaõs van 5
e
 tot 7

e
 dan werden uitgereikt voor de volgende personen: 

 

EERDEKENS   HUBERT  GO DAN  5
E
 DAN AIKIKAI SO HOMBU 

JACQUET   FRANCOIS   GO DAN  

 

DE KLERCK   RUDY   ROKU DAN 6
e
 DAN AIKIKAI SO HOMBU 

DõHAESE   ULRICH  ROKU DAN 

DUJARDIN   ALAIN   ROKU DAN 

VAN GILS   WIM    ROKU DAN 

 

VAN DEN BERGHE  MICHEL  NANA  DAN 7
E
 DAN AIKIKAI SO HOMBU 

 

Alle gepromoveerde yudanshaõs tot Roku dan, 6
e
 Dan krijgen de eer, na uitnodiging, hun diploma in 

ontvangst te nemen tijdens een federaal evenement. 

Michel Van Den Berghe Sensei, werd door 

Hombu Dojo uitgenodigd zijn diploma van 

NANA  dan, 7
e
 Dan AIkikai So Hombu, in 

ontvangst te nemen bij Doshu te Tokyo. 

Michel Shihan plande hiervoor in 

samenspraak met de VAV zijn reis naar Japan. 

Hierbij word hij vervoegd door enkele van 

zijn leerlingen en een afgevaardigde van de 

federatie. Later hierover verslag.  

Kagami Biraki - Hombu Dojo  

VAV is trots op alle gepromoveerden.  

Training, doorzetting en toewijding bracht 

hen tot het punt waar men nu staat. 
Namens het bestuur. 



Van 3-5 november 2017 hadden we de eer en het genoegen om vanuit BELGIUM AIKIKAI,  

koepelorganisatie VAV-AFA, Takanori kuribayashi Shihan te mogen ontvangen. Kuribayashi sensei 

onderricht ondertussen reeds enkele jaren een weekendstage bij ons in Brussel. Vaak schrijf ik mijn 

impressies van een stage neer welke ik dit maal met plezier wens te delen. Tekst door Timothy Carrein  

Yudansha class 

Toen we Takanori Kuribayashi Shihan mochten groeten en een hand schudden 

bij zijn aankomst voor de yudansha les op vrijdagavond overviel ons het besef 

dat we opnieuw een jaar verder stonden sinds zijn laatste bezoek. Zoals 

gewoonte was sensei vroeg aanwezig, dit keer in de Shugyo Dojo van Paul Van 

Lierde, en waren we gelukkig net klaar met de dojo inrichting. Het was sensei 

onmiddellijk opgevallen dat we slechts een vrij kleine tatami ter beschikking 

hadden tegenover de grote zaal waardoor hij ons onmiddellijk aanstuurde 

aandachtig en met de nodige voorzicht te trainen.  

Hanmi, the base of our aikido. 

Toen Kuribayashi sensei de les aanvatte met òtai no henkaó stond de basis van 

de les onmiddellijk vast en was ons duidelijk waar we werk moesten van maken. 

Zoals hij aangaf vormt òhanmió positie namelijk de basis van ons volledig aikido. 

Dit klinkt ons logisch, tot sensei ons de terechte vraag stelde òwhere is itóé 

Inderdaad hanmi positie wordt steeds aangenomen bij aanvang van ons 

partnerwerk, maar word daarna vaak verwaarloosd. Belangrijk om weten is dat 

de lijn moet verder gaan van begin, tot midden en afsluit. Na een òdeugdoendeó, lees intensief en 

vermoeiende doch voldane, training met continue ond ersteuning en begeleiding konden we terug 

huiswaarts trekken voor onze nachtrust op te halen zodoende de volgende dag terug fris op de mat te 

staan. 

Aikido maniacé or Awase 

Deugd heeft de nacht wel gedaan, maar om te zeggen fris te zijn :-/. 

Al snel stonden we terug in Brussel, maar dit keer in de omnisporthal 

te Jette. Vroegtijdig want vele voorbereidingen moesten namelijk 

nog gemaakt worden. Gelukkig stond er reeds een ethousiast team 

klaar om de tatami te leggen, kamiza op orde te zetten, 

kassaregistratie en meer. Tijd vloog voorbij, mensen kwamen uit vele 

hoeken toe (Ned, Fr, Honga, Oostr, It,..en het verre Vlaanderen ;).  

Sensei refeerde naar de les van gisteren waar hij velen van ons en 

zeker zichzelf òa maniacó noemde. Waarmee hij bedoelde dat we ons 

tijdens de studie vaak obsessief bezig houden met de details van een 

techniek zoals handpositie, richting van de teen en meeréal zeker 

tijdens een later stadium van studeren.  

 

Echter des te belangrijker in onze training en studie is het concept van 

òAwaseó. Sensei vertaalde dit als òblending together, matching or 

parringó. Begrijp niet verkeerdéhet gaat niet zozeer over het 

vermengen met uw partner, maar eerder over samenvoegen met de 

macht van een tegenstander. Veelal vernoemd men dat het principe 

van Aikido is, om de kracht van uw aanvaller tegen zichzelf te 

gebruiken. Dit klopt tot op zekere hoogte, AWASE is namelijk 

dynamischer. Wanneer we spreken van awase gebruikt tori namelijk 

zijn eigen lichaamsbeweging om over te gaan in de kracht van uke. 

Zoals vernoemd vermengen we ons niet met de kracht van uke, 

anders komen zowel uke als tori in eenzelfde situatie terecht waar 

men niet van elkaar te onderscheiden valt.  

Belgian Aikikai 

Stage o.l.v. Kuribayashi Shihan 



 

 

 

 

 

Terwijl met awase wordt bedoeld dat tori door een dynamisch 

handelen de controle neemt over uke en er duidelijk wordt van 

onderscheiden. Voor diegene die het Aikido in zijn essentie wenst te 

besturen is het van sterk belang dit concept in hun studie mee te 

nemen. Dit vormt zichtbaar de fundamentele basis van Kuribayashi 

Shihan zijn Aikido en onderricht.  

 

 

 

 

Alsook gaat veel aandacht naar het werk, of eerder de taak, 

van uke. Sensei gaf aan dat het goed is hier kritisch mee om 

te gaan en we ons niet mogen laten conditioneren door de 

techniekébv: ukemi nemen daar waar geacht wordt dit te 

doen, zonder bewust in contact te blijven met tori. 

Terugéons generaal principe van awase? Sensei refeerde 

naar het Judo, daar waar ukemi gelijk staat met breekvallen, 

gevolg van verlies. Ter ondersteuning van uw eigen training 

en die van uw partner is het belangrijk steeds een correcte 

aanval, positie en houding aan te nemen en slecht ukemi te 

nemen daar waar de noodzaak zich dwingt. 

Op het eind van de namiddag les kregen we de kans, omwille 

van de grote aanwezigheid, tot kakari-geiko. Het werken in 

opgedeelde groepen. Met ushiro ryote dori ð kokyu nage als 

vorm en de tikkende klok op de achtergrond verdween al 

snel de vereiste aandacht voor de training en nam 

òplezierigheidó bij sommigen de overhand bij dit laatste 

lesgedeelte. Kuribayashi sensei zag het dan ook als zijn 

noodgedwongen taak ons hiervan bewust te maken. Dat dit 

namelijk niet enkel directe gevolgen kan hebben voor de beoefenaars, daar waar ongevallen door gebrek 

aan aandacht zich vlugger kunnen voordoen, maar ook voor ons Aikido op zich. Hij benadrukt ons dat 

het hem niet boos maakt, maar eerder bezorgt. Als dergelijk gedrag zou getolereerd worden tijdens een 

les weet hij niet welke wendingen ons Aikido nog zou nemen, waarheen we zouden gaan. Als we zaken 

als etiquette, buigen, respect voor ons partner, focus en meer verliezenéverliezen we dan ook niet de 

essentie, waarna we enkel nog òtrucenó aan het uitvoeren zijn? Hiermee gaf sensei aan dat het van uiterst 

belang is hierover te waken en elkaar daarin te ondersteunen. Aikido blijft namelijk in grote zin een 

krijgskunst, wat met de nodige ernst moet genomen worden.  

Na een goeie ochtend en namiddag training met voldoende stof om over na te denken en de verdiende 

verfrissing (douche en kantine :) was het tijd om terug huiswaarts te trekken en onze rust te nemen voor 

de les op zondag. 

 

 

ñyou need to consider of taking  

the concept of AWASE as the base  

of your Aikidoò 
Takanori Kuribayashi 


